
HEER, wie is welkom, voor wie staat 
uw hoge woning altijd open? 
Voor wie bedrog en leugen haat, 
het goede doet, de zonde laat, 
voor wie de rechte weg blijft lopen. 
 

 

Schep doorgang 
door wat zorgen baart, 
wat angst aanjaagt, 
en zet mij 
recht weer op mijn voeten:  
niet moedeloos, 
niet hopeloos verlamd, 
maar opgericht, 
met opgeheven hoofd 
tot U, 
mijn Zon, 
mijn dag, mijn licht! 

Gebed van de Dag donderdag 12 november 2020    
(kerk open 8.30 – 9.00 uur)  

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Wacht op de Heer, Zijn dag is nabij,  
     Wacht op de Heer. Houdt moed, Hij komt.  

 
Psalm 15:1 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Schriftlezing Genesis 21:1-8 
(Genesis / Bereesjiet 18:1-22:24, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Sidra Wajeera (Hoofdstuk ‘En Hij verscheen!’) 

 
STILTE  
 
Luisterlied Sela | Wees stil voor het aangezicht van God 
https://www.youtube.com/watch?v=yJlkY2SlCW4  
  
Gebed  
 
Zoals het licht 
ons elke morgen 
nieuw verschijnt, 
ons wekt 
en koestert 
met zijn stralen, – 
wek Gij God, 
zo ook mij! 
 
Zoals de zon 
geen dag 
ons in het donker laat, – 
laat mij uw trouw 
ook nu weer dagen! 
 
 

Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

 

Doven van de kaars 

 

 

 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God zegen mij alle dagen lang. 

Hebreeën 11:11 

Door het geloof  

heeft ook Sara zelf  

kracht ontvangen  

om zwanger te worden  

en een kind te baren,  

ondanks haar hoge ouderdom,  

omdat zij Hem getrouw heeft geacht  

Die het beloofd had. 

https://www.youtube.com/watch?v=yJlkY2SlCW4

